Een goed werk begonnen 20 juli 2025

Ton qoed werke feqoman

1. Inleiding.

Vanochtend wil ik spreken over de inleiding van de brief van Paulus aan de kerk in Filippi.
Ik ga stil staan bij 3 punten uit dit Bijbelgedeelte.

— lJij ligt me na aan het hart.
— Een goed werk begonnen.
— Vol van de vruchten.
De afgelopen weken hebben Johan en Jeanne de volgende thema’s behandeld.
e Johan: Beloofd is beloofd.

Ik zal er zijn — tot leven brengen — Mijn adem “Ruach” brengt leven en hoop.
e Jeanne: God is erbij.

Hoop is essentieel voor de mens.

Onze ziel vergeet vaak dat God altijd bij ons wil zijn. Ik zal je nooit als wees achterlaten!
2. lJij ligt me na aan het hart.

e Dankbaar.

Filippenzen is Paulus’ brief aan de eerste gemeente die hij stichtte op Europese bodem. Paulus had een bij-
zondere band met deze gemeente in Filippi en die had ook een speciale plaats in zijn hart.

Deze kerk had hem financieel gesteund en Epaphroditus gestuurd om hem praktisch te gaan helpen. Hij
was vooral een trouwe medewerker en tot steun voor Paulus.

Timothels was zijn partner bij het stichten van deze geloofsgemeenschap.
Waarschijnlijk is de brief in de jaren 50-60 na Christus geschreven vanuit de gevangenis.

“Van Paulus en Timotelis, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Chris-
tus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en
van de Heer Jezus Christus.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol
vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het
evangelie.

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het vol-
tooid is op de dag van Christus Jezus.

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel
aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. God
kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.

Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het
op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de
gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.” Filippenzen 1: 1 —11 NBV21.

Toen ik deze tekst opnieuw had gelezen zag ik het in een ander daglicht. In eerste instantie is Paulus blij
met de gelovigen in Filippi, hij bad voor hen. Dat is bijzonder voor hun.

Ik dacht toen, wat betekent dit voor mij? Stel je voor dat God dit voor jou en mij bidt. Ik heb de vrijheid ge-
nomen om de tekst iets aan te passen.

e God is blij met jou/ons.

“Ik word blij als Ik aan jou denk, telkens wanneer Ik voor je bid. (Jezus is onze hogepriester, de Heilige
Geest bidt voor ons). Ik ben vol vreugde voor jouw bijdrage en toewijding om te vertellen over mijn goed-
heid en trouw.
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Ik ben in jou een goed werk begonnen en ik zal dit verder zetten. Het spreekt vanzelf dat Ik zo over jou
denk, want jij ligt me na aan het hart. Jij hebt van mijn genade en liefde geproefd.

Ik bid dat je liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat je kunt onderscheiden waar het
op aankomt. Wanneer mijn Zoon terugkomt op aarde zul je zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruch-
ten van de gerechtigheid.”

Een goed werk begonnen.

“lk ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het vol-
tooid is op de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1: 6 NBV21.

Deze tekst is een krachtige bemoediging!

Waarom is dit belangrijk?

— Jij hoeft het goede werk niet zelf vol te houden.

— God is Degene die begon, en Hij zal het ook afmaken.

Je bent dus veilig in Zijn handen — niet door jouw kracht, maar door Zijn trouw.

Ik zal er zijn! Beloofd is beloofd! Ik laat jullie niet als wezen achter!

Wat is “het goede werk”?

Het werk van God in het leven van een gelovige is:

— Redding — heelheid, innerlijke rust, balans, compleetheid, verbondenheid en innerlijke eenheid. Je
voelt je compleet zoals je bent.

— Vergeving, nieuw leven, eeuwige hoop.

— Transformatie naar het beeld van Christus (2 Korintiérs 3: 18).

Hans: Laat deze moeilijke tijd — depressie/angststoornis — een proces zijn waar God aan je ziel werkt —
zoals in het boek “The shack” “De Uitnodiging” waar de Heilige Geest (Sarayu) in de tuin (ziel) van
Mack wordt gewerkt.

Tuinieren is een metafoor voor geestelijke groei: traag, soms pijnlijk, maar diep persoonlijk. Mack’s
genezing begint wanneer hij Sarayu gaat vertrouwen met de rommeligheid en schoonheid van zijn
ziel.

Door de Heilige Geest worden wij van binnenuit veranderd om steeds meer op Jezus te lijken.

Er zijn verschillende krachtige beelden in de Bijbel die dit proces duidelijk beschrijven.

Wedergeboorte.

— Geestelijke wedergeboorte (Johannes 3: 3) is het begin van de transformatie.

— Door Gods Geest krijgt iemand een nieuw hart, nieuwe verlangens, nieuwe richting.

Doop.

Doop is symbool voor sterven aan de oude mens en opstaan in nieuw leven met Christus
(Romeinen 6: 3 —4).

De pottenbakker & klei.

— Een pottenbakker (Jeremia 18: 1 — 7) die met zorg en visie werkt aan zijn klei — dat zijn wij.

— Het proces is intensief: kneden, vormen, uithollen, bakken — zoals God onze karakters vormt.
Goud louteren.

“Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud tevoorschijn.” Job 23: 10 NBG.
— Door moeite en beproeving is er geestelijke groei — loutering.

— Net zoals goud zuiver wordt in het vuur worden wij gevormd — gelijkvormig aan Christus — door het
werk van de Geest, ook door moeilijke processen heen.

De Wijnstok en de Rank.
— Jezus is de bron van leven (wijnstok), wij zijn de ranken.
— Snoeien is noodzakelijk om meer vruchten voort te brengen.
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Hier kom ik straks nog op terug.
e Zaad dat sterft.

“Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort.” Johannes 12: 24 NBV21.

Jezus doelt op zijn eigen dood, maar ook op het principe van loslaten, sterven aan jezelf.
¢ Bekleed worden met Christus.

— “Bekleden” is een actief beeld: bewust Jezus aantrekken in je denken, houding en gedrag (Romeinen
13: 14).
— Oude gewoontes uitdoen, Christus aandoen.

“Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het vol-
tooid is op de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1: 6 NBV21.

4. Vol van de vruchten.

“Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het
op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de
gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.” Filippenzen 1: 9 — 11 NBV21.

Deze tekst deed mij ook denken aan het gebed van Paulus voor de christenen in Efeze (Efeziérs 3: 16 — 19).
Dat jullie geworteld zijn in de liefde en in staat zullen zijn om de lengte en de breedte, de hoogte en de
diepte te begrijpen — de liefde van Jezus “die alle kennis te boven gaat”.

e De Wijnstok en de Rank.
— Jezus is de bron van leven (wijnstok), wij zijn de ranken.
— Snoeien is noodzakelijk: God verwijdert wat ons belemmert om op Christus te lijken.

“lk ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ledere rank aan Mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. ...
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets
doen.” Johannes 15: 1, 2 -5 NBV21.

Het werk dat God in ons doet, waar Hij aan begonnen is, zal Hij voortzetten.
Het is de vorming van ons karakter — worden zoals Jezus.
De vrucht van de Heilige Geest is

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Galaten 5: 22 — 23a NBV21.

5. Een goed werk begonnen.

¢ Jij ligt Me na aan het hart.
Ik ben blij met jullie, Ik ben trots op jullie.
Vader, Zoon en Heilige Geest bidden voor ons.
e Een goed werk begonnen.
Een krachtige bemoediging!
— Jij hoeft het goede werk niet zelf vol te houden.
— God is Degene die begon, en Hij zal het ook afmaken.
— Je bent dus veilig in Zijn handen — niet door jouw kracht, maar door Zijn trouw.
— Transformatie naar het beeld van Christus.

— Het is de vorming van ons karakter — worden zoals Jezus.
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e Vol van de vruchten.

Het doel van het goede werk is dat de vruchten van de Heilige Geest van binnenuit groeien en ons ver-
anderen.

e God is trouw aan Zijn belofte.
— Ik ben die Ik ben en die er is en zal zijn.
— Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik heb de Heilige Geest gestuurd om in jullie te wonen.

De Heilige Geest is er om jou en mij krachtig bij te staan — pleitbezorger — helper — trooster die voor ons
bidt/pleit met woordloze zuchten (Romeinen 8: 26).
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